
  



  



 



Aanvulling van de website beheerder op het artikel van dhr. Rens Schendelaar. 

Op het eiland Ameland bevindt zich een standbeeld van de walvisvaarder Hidde 

Kat. Hidde Kat heeft een dagboek bijgehouden tijdens de rampzalige reis naar 

Groenland waarbij vele walvisvaarders zijn vergaan. Zowel zijn eigen schip als 

het schip van commandeur Castricum.  

In het dagboek van Kat wordt deze naam een aantal keren genoemd, in een 

verbasterde versie, namelijk Kosterkom.  

In het Christelijk Boekenweekgeschenk 2012, Aslander, schrijft de auteur Rien 

van der Berg, een verhaal over een nakomeling van kapitein Kat. 

Bij het uitkomen van dit boek heeft de auteur in ons Bijbelmuseum een 

persconferentie over het boek en ook over commandeur Castricum gehouden, 

als de man die, in tegenstelling tot Kat, niet terugkwam van deze rampreis. 

  

 

  



 

 



 



 

 


